
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 23 - 30 mei 2025 

 
Kerkdiensten 
Zondag 25 mei 9.30 uur ds. Rob van Essen, Rijswijk 

Collecten: 1. Pauluskerk Rotterdam Nederland 2. Kerk  
 

Donderdag 29 mei 9.30 uur ds. Marjan Zebregs, Voorburg. Hemelvaartsdag. 
Gezamenlijke dienst van de Pleinkerk en De Lichtbron.  
Collecte: Stichting Mensenkinderen 

 
Komende diensten 

Zondag 1 juni 9.30 uur pastor Jacqueline Bakker, Voorburg 
Zondag 8 juni 9.30 uur ds. Marjan Zebregs ,Voorburg 
 

Bij de dienst van 25 mei 
Op 25 mei, de zondag ‘Rogate’ (Bidt) lezen we uit het evangelie van Johannes, 

hoofdstuk 14, de verzen 23 tot en met 29. Uit de profeet Joël lezen we hoofdstuk 2, de 
verzen 21-27. De profeet spreekt over een nieuw begin, dat getekend wordt in 
plastische beelden van een bloeiende natuur en rijke oogsten. In het hoofdstuk dat  

erop volgt klinkt de belofte van de uitstorting van Gods Geest, die door de apostel 
Petrus geciteerd wordt op de Pinksterdag. Oók inleidend op Pinksteren is het gedeelte 

uit Johannes, waarover ik met u hoop na te denken. Want de komst van de Geest 
wordt in Handelingen voorafgegaan door het gebed van de volgelingen van Jezus: 

rogate! Maar Johannes wil duidelijk maken dat bidden geen menselijke prestatie is. Wij 
moeten het hebben van ‘Gegeven woorden’, iedere dag weer. En zo zijn we bij het 
thema van mijn overdenking. ‘Gegeven woorden’ - voor onderweg en voor de innerlijke 

mens.  
Ds. Rob van Essen 

 
Bij de dienst van Hemelvaartsdag 
Volgens een goede traditie vieren de Hervormde gemeente Wateringen en de 

protestantse gemeente De Lichtbron samen Hemelvaart in De Lichtbron. 
De ambtsdragers komen uit beide gemeenten. In de oneven jaren is er een voorganger 

van of vanuit de Pleinkerk. Vanwege de vacante periode in de Pleinkerk, zal ik nu 
voorganger zijn. Het thema is ‘Na het afscheid’. 
De lezingen zijn volgens het oecumenisch leesrooster II Koningen 2: 1-15 over de 

Hemelvaart van Elia en Lucas 24: 49-53 over de Hemelvaart van Jezus. 
Ds. Marjan Zebregs  

 
 
Van de diaconie

Helpen waar geen helper is 



 

 

De Paulus kerk biedt een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in de stad. Wij 

‘helpen waar geen andere helper is’ en zijn daarmee voor veel mensen een 
noodverband. Als dit nodig is, verwijst de Pauluskerk door naar hulp- en 

zorgorganisaties en andere instellingen in Rotterdam of elders.  

 

 

Geloofsgemeenschap 

De Pauluskerk is een open geloofsgemeenschap en kent geen leden. Ieder die dat wil 
doet mee: onze bezoekers, vrijwilligers, mensen in Rotterdam en omgeving die zich 

aangesproken voelen tot ons werk of de diensten. Een weldadige mengelmoes van 
talen, kleuren en (geloofs-)culturen. 

Waarvoor kun je bij de Pauluskerk terecht 

Onder andere voor:  

o Medische hulp   – voor onverzekerden of mensen die geen geld hebben 

o Vluchtelingenwerk – voor praktische hulp en juridische steun 

o Kunst en cultuur  – in woord, beeld, muziek, theater om 

   ervaringsverhalen zichtbaar en voelbaar te maken 

o Het Kerkplein   

Het kerkplein wordt ook wel de huiskamer 
van Rotterdam genoemd. Onze bezoekers 

kunnen terecht voor een praatje, je kunt er 
een spelletje doen of rustig een krantje 
lezen. In en rondom het kerkplein 

organiseren wij ook regelmatig 
bijeenkomsten en evenementen voor onze 

bezoekers. 

Vanuit het kerkplein zijn er verder de 
volgende voorzieningen: 
Eethuis 

Elke maandag tot en met vrijdag is er een 
Eethuis in de Pauluskerk: een gezonde, 

gezamenlijke maaltijd voor iedereen die geen mogelijkheid heeft om zelf te koken. We 
serveren een voorgerechtje, een hoofdmaaltijd, een toetje en koffie en thee na afloop. 
De maaltijd begint gezamenlijk, om 17:00 uur. Kosten: € 1,-per persoon. 

Kledinghuis & Kapper 
In het Kledinghuis kunnen bezoekers die weinig tot geen geld hebben, goede kleding 

ophalen. Het kledinghuis is op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-11.30 
geopend. 
Op maandag en dinsdag is er een kapper die een gratis knipbeurt verzorgt. 

Een warme douche en kleding wassen 
In overleg met onze mensen van Team Aandacht kunnen bezoekers op een aantal 

vaste momenten in de week hun kleding wassen en drogen. Ook kunnen zij in overleg 
met onze sociaal werkers gebruik maken van een warme douche. 

 
Geeft u gul aan deze collecte, uw bijdrage heeft een enorme impact. 



 

 

 

Scan de QR-code om te betalen voor Collectegift Diaconie/ZWO. 

Gebruik de Camera App op je telefoon 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

Hemelvaartsdag donderdag 29 mei 2025  

 

Mensenkinderen maakt het verschil! 

Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en ouderen in Albanië, 
Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken 

en lokale organisaties. 
De Armeens-Nederlandse arts, schrijver en 

spreker dr. Gor Khatchikyan is ambassadeur 

van Mensenkinderen  

Armenië 

In samenwerking met Gor Khatchikyan heeft 

Mensenkinderen kunnen zorgen voor 

belangrijke medische apparatuur als enkele 

ambulances en benodigdheden voor operaties 

voor artsen en ziekenhuizen in Armenië. 

Vanwege zijn passie voor mensen, het land 

Armenië en God is Gor Khatchikyan in 2020 

ambassadeur van Mensenkinderen geworden.  

Boodschap Gor over een Veld Vol 

Voedsel 

Dit is het gezin van Azat (40) en zijn vrouw 
Angela (34). Ze wonen in Makenis Armenië 

en hebben 5 kinderen. Enkele jaren geleden 
raakte Azat gehandicapt. Desondanks werkt 

hij als dagloner, maar het valt hem heel erg 
zwaar. En omdat de voedselprijzen maar 

blijven stijgen, verdient hij niet genoeg om 
zijn gezin te kunnen onderhouden… 
 

Zo is het leven voor veel gezinnen in Armenië en Moldavië de afgelopen jaren steeds 

zwaarder geworden. Oorlog, opvang van vluchtelingen, geen gas (Moldavië) en enorme 

   Veld Vol Hoop        



 

 

prijsstijgingen maken het voor hen bijna onmogelijk om elke dag een voedzame 

maaltijd op tafel te zetten. Maar er is hoop – en u kunt helpen!  

Stichting Mensenkinderen biedt deze gezinnen een unieke en duurzame oplossing:  
het Veld Vol Voedsel Pakket. Dit pakket bevat groentezaden en pootaardappels 

waarmee een gezin zelf een moestuin kan aanleggen. De opbrengst?  
Genoeg voedsel om een heel jaar van te eten! 
 

Met uw steun kunnen we Azat en nog veel meer gezinnen helpen om zelfvoorzienend te 
worden. Samen zorgen we ervoor dat deze gezinnen niet langer honger hoeven te 

lijden. 
Doet u mee? Elke gift telt. 

Alvast bedankt voor uw steun! Dankzij u kunnen we hoop bieden en armoede 
bestrijden. 

 

 

 

 

 

 

Inzameling Voedselbank 

Op zondag 1 juni, zamelen we weer 

houdbare drink- en etenswaren in voor Voedselbank Westland. Ook wasmiddelen, 

middelen voor persoonlijke hygiëne, schoonmaakmiddelen, tandpasta, bad- en 

doucheartikelen  zijn welkom! U kunt de producten afgeven voor de dienst in de hal 

van de kerk. Houd u er alvast rekening mee? Dank u wel voor uw bijdrage!  

 
 
Uitnodiging  

Afscheidssymposium ‘Later als je groot bent!’  
ter gelegenheid van het onderwijspensioen van Cor Verbree-Geerman  

5 JUNI 2025 | 15.30 UUR - 17.00 uur 
in het WestlandTheater ‘De Naald’, Stokdijkkade 3, 2671 GW Naaldwijk, 
www.westlandtheaterdenaald.nl. 

 
BEN JIJ ERBIJ? Aanmelden niet nodig. 

 
Programma: 15.00 uur - inloop - koffie en thee in de foyer –  

15.30 uur - symposium in de grote zaal  

17.00 uur tot 18.00 uur - informeel samenzijn in de foyer 
 

Sprekers: Ewald van Vliet - voorzitter College van Bestuur Lucas Onderwijs 
Anko Goudswaard - wethouder onderwijs gemeente Westland  
Jaap Smit - voormalig commissaris van de Koning in Zuid-Holland  

Sjoerd Timmerman - locatiedirecteur ISW Westland Vakcollege 
 

Optreden:  Sjors van der Panne 
 

http://www.westlandtheaterdenaald.nl/


 

 

 

Gebed 
Stem van God 

die oren opent 
om zijn roepen te verstaan 
 

Geest van God 
die harten opent 

dat de liefde in kan gaan 
 
Vuur van God 

die onze lauwheid 
doet ontvonken en doorgloeit 

Kom, vervul ons steeds intenser 
tot ons antwoord openbloeit. 
Inge Lievaart 

 
 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
Predikant: vacant 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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